
Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep 
 
Susannah Spurgeon, Liefde tot het einde 
96 blz., gebonden 
€ 9,90 
 
De vrouw van Spurgeon geeft aan dat de strekking van haar overdenkingen is: ‘Een klokkenspel om 
de oude waarheden van vrije genade en liefde tot in de dood luid te laten weerklinken’. 
 
24 bijdragen met een omvang van wisselend twee, drie of vier pagina’s. Overdenkingen n.a.v. van 
verschillende Bijbelteksten. 
 

‘Een getuigenis van Gods barmhartigheid, die zich door Christus in de verlorenheid van het 
menselijk bestaan openbaart’. 
 
Zijn grote liefde n.a.v. 1 Johannes 4 vers 10: ‘...niet dat wij God liefgehad hebben’- dat is 
duisternis, bitterheid en eeuwige ondergang! ‘…dat Hij ons liefheeft gehad’- dat is licht en 
vergeving, vrede en eeuwig leven.’ 
 
Wachten aan de poort n.a.v. Psalm 130 vers 5: ‘...en ik hoop op Zijn woord’. Wat is 
vanmorgen Zijn woord tot u, mijn ziel? Hebt u reeds uw dagelijkse manna verzameld en het 
zoete ervan gesmaakt?’ 

 
Heel geschikt om de dag mee af te sluiten, voor de stille tijd, of voor de opening van een vergadering. 


